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vóór de dienst zingt het mannenkoor: ‘Psalm 25’ 
 
welkom en mededelingen door de kerkenraad 
 

VOORBEREIDING 
 
aanvangslied (samenzang): lied 287:1, 2 en 5 

 

 
 
2. Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
5. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
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zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 
bemoediging en groet (in samenspraak met het Zondagskind=zk) 
vg:  Onze hulp is de Naam van de Heer, 
zk:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
vg:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen: en niet loslaat wat Zijn hand begon; 
 
zk:  Die nooit te ver bent 
  om ons te horen –  
allen: wees als een licht hier in ons midden! 
 
zk:  Die ons de adem geeft, 
  het leven toedacht –  
allen: dat wij U kennen 
  als bron en bedding! 
 
zk:  Die ons ter harte neemt 
  en onze namen roept –  
allen: dat wij U kennen 
  als bron en bedding! 
 
zk:  Die ons voor ogen houdt 
  als uw beminden –  
allen: dat wij elkaar zien 
  zoals U ons ziet! 
 
zk:  Die ooit geroepen hebt 
  de nieuwe morgen –  
allen: maak ons aanstekelijk, 
  uw licht voor mensen! 
 



 4 

zk:  Die vurig wegen wijst 
  aan wie U zoeken –  
allen: maak ons aanstekelijk, 
  uw licht voor mensen! 
 
zk:  Die nooit te ver bent 
  om ons te horen, 
alen:  wees als een licht 
  hier in ons midden! 
 
vg:  Genade, barmhartigheid en vrede 
  zij U van God, de Vader, 
  en van Jezus Christus, onze Heer. 
allen: Amen. 
 
kyriegebed 
 
het mannenkoor zingt: ‘Gaan met God’ en ‘Ik bouw op U’ 
 
leefregel: Lucas 6:46-49 (dagtekst van Taizé voor woensdag  
5 november 2025) 
 
het mannenkoor zingt: ‘Lied van verlangen’ 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed 
 
bijbellezingen: Prediker 1:12 – 2:11 en Matteüs 6:19-23 
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zingen (samenzang): lied 845 

 

 
 
2. Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 
3. Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
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wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
 
overdenking 
 
het mannenkoor zingt: ‘Psalm 42’ en ‘Going home’ 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
gedenken van overledene, waarna het mannenkoor zingt: 
‘Hoop’ 
 
gebed (*voorbede *stilte *Onze Vader) 
 
het mannenkoor zingt: ‘We are marching’ 
 
inzameling van de gaven 
 
zingen (samenzang): lied 425 
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wegzending en zegen 
 
het mannenkoor zingt: ‘Prijs de Heer’ 


