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orgelspel 
 
de ouderling van de dienst steekt de Oosterhesselen-kaars 
aan, waarna we zingen ‘Licht in ons midden’ 
(uit: Marten Kamminga, Nader tot jou) 

 
 
welkom en mededelingen door de kerkenraad 
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VOORBEREIDING 
 
zingen: lied 280:1, 2, 3, 4 en 5 

 
 
2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
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bemoediging en groet (zk = Zondagskind) 
vg.:  Onze hulp is de Naam van de Heer, 
zk:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
vg:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen:  en het werk van zijn handen niet loslaat. 
 
   (bij psalm 25) 
zk:  Aan U wijd ik mijn leven, 
allen: op U vertrouw ik. 
zk:  Allen die U verwachten worden nooit beschaamd. 
allen: Dat niemand mij die vreugde ontneemt! 
 
zk:  Maak mij bekend met uw wegen, 
allen: laat uw woord mijn levensweg zijn. 
zk:  Al uw wegen zijn betrouwbaar 
allen: voor wie zich aan U verbinden. 
 
vg.:  Genade, barmhartigheid en vrede 

zij u van God, de Vader, 
en van Jezus Christus, onze Heer 

allen:  Amen. 
 
zingen: lied 280:7 
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
kyriegebed 
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glorialied: ‘Als de hemel vol gezang is’  
(uit: liefste lied van overzee, deel 1, nr. 6) 

  
2. Gaf Gij ook niet zelf de adem 
die U loven moet? 
Laat het lied op aarde klinken 
als de hemel doet: 
een gebed dat U wil danken, 
wil verklanken: 
God is goed! 
 
3. Hier beneden klinkt ons loflied, 
maak het tot Uw troon! 
Adem in ons lied het weten, 
dat Gij bij ons woont, 
opdat hart en ziel veelvuldig, 
U, God, huldigt,  
eer betoont! 
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leefregel: 1 Korintiërs 13:8-13  
(dagtekst van Taizé voor vrijdag 30 januari 2026) 
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klank-
taal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen 
schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het vol-
maakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een 
kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik 
als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter 
me gelaten. 12 Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raad-
selachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn ken-
nen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf 
gekend ben. 13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
zingen: lied 339f 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed 
 
bijbellezing: Matteüs 4:18-22 
18 Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Pe-
trus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit 
in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, 
Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen 
hun netten achter en volgden Hem. 21 Even verderop zag Hij twee 
andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Jo-
hannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het her-
stellen van de netten. Hij riep hen 22 en meteen lieten ze de boot 
en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 
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zingen: lied 531 

 

 
 
2. Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘’k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze’, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook jou terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
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3. Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
 
overdenking 
 
orgelspel 
 
zingen: lied 840 

 
 
2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie honge͜rig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
BEVESTIGING VAN AMBTDRAGERS 
*afscheid van aftredende ambtsdragers: Betty Kornegoor en In-
grid Veenendaal 
*dank en wat blijft 
*gebed 
 
*Presentatie van de aantredende ambtsdragers 
 vg: Gemeente, de kerkenraad heeft u de naam bekend gemaakt 
van Matthias Eschbach, die bevestigd zal worden als diaken. En 
Henk Dekker zal bevestigd worden in het ambt van ouderling-
kerkrentmeester. 
Aan u, Hanneke Koops – Schepers, voorzitter van de kerkenraad, 
vraag ik of Matthias Eschbach en Henk Dekker zonder bezwaar be-
vestigd kunnen worden. 
voorzitter van de kerkenraad: Er is geen bezwaar om hen te beves-
tigen. 
vg: Dan zijn zij waardig om in het ambt bevestigd te worden, 
waartoe de kerk van Christus hen geroepen heeft. 
Loven wij de Heer. 
allen: Wij danken God. 
 
*opdracht 
In de bijbel lezen we  
over een grote diversiteit aan talenten die mensen hebben, 
maar ze zijn door een en dezelfde Geest van God ons geschonken. 
En ook voor de vele vormen van dienstbaarheid  
die mensen aan de dag leggen, 
voor de uitwerking, de vrucht van wat mensen doen, 
voor wat mensen voor elkaar betekenen geldt: 
het is één en dezelfde God die ons inspireert  
en dat allemaal en in iedereen teweegbrengt. 
Het is goed dat wij mensen  
in verscheidenheid 
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elkaar met de gaven die elk van ons gekregen heeft  
dienen  
en zo die talenten tot hun recht laten komen  
en er voor elkaar zijn. 
 
Temidden van al die mensen  
die met woord en daad, 
met wie ze zijn en wat ze hebben 
bijdragen aan kerk en samenleving 
worden mensen in de kerk 
ook geroepen tot het ambt 
van ouderling en diaken, 
om samen met de predikanten 
de dienstbaarheid in Naam van Jezus te bevorderen, 
aanwezigheid en beschikbaarheid vorm te geven, 
voor mensen te zorgen en hen lief te hebben 
en zo God te eren. 
 
vg: Henk Dekker en Matthias Eschbach, uit het midden van de ge-
meente roep ik jullie en vraag jullie hier naar voren te komen. 
 
Henk en Matthias, 
laat nu aan allen horen dat je in geloof je dienst aanvaardt. 
Ik verzoek je dan op de volgende vragen oprecht antwoord te ge-
ven: 
 
Ben je ervan overtuigd 
dat in de roepstem van de gemeente van Christus tot deze dienst, 
Gods roeping aan mensen doorklinkt? 
Aanvaard je de Heilige Schrift, 
bij het licht waarvan wij leven, 
als regel van het geloof, 
en wil je je ervoor inzetten dat liefde en barmhartigheid alle ruimte 
zullen krijgen? 
Beloof je je ambt trouw vorm te geven, 
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met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? 
Beloof je ook voorgoed geheim te houden 
wat je vertrouwelijk ter kennis is gekomen? 
En ben je bereid constructief samen te werken met de overige 
ambtsdragers? 
Wat is daarop je antwoord? 
Antwoord: Ja, met Gods hulp. 
 
*Henk en Matthias knielen en worden bevestigd 
*gebed 
* aanvaarding en verwelkoming (allen gaan staan) 
vg: Gemeente,  
dit zijn uw nieuwe ouderling en diaken. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen samen met alle andere 
ambtsdragers hooghouden in hun taken ten dienst van de ge-
meente? 
allen: Ja, dat willen wij van harte. 
 
*zingen: lied 689 (voorzang en allen) 
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2. Het meeste gaat voorbij (voorzang) 
maar meer en meer wordt Hij 
de toekomst die ons wacht. 
Bij Hem is geen verraad, (allen) 
Hij zelf heeft ons gemaakt, 
Hij peilt en proeft ons hart. 
Wij leven zijn bestaan, (voorzang) 
zijn ongekende naam 
aanschouwen wij van verre. 
Zijn zwijgen is van goud, (allen) 
zijn woord is ons behoud 
in leven en in sterven. 
 
3. Als alles is volbracht (voorzang) 
zal Hij voor ons een stad 
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van brood en spelen zijn. 
De stok die ons regeert, (allen) 
de dood zal zijn gekeerd, 
wij zullen mensen zijn. 
Hij geeft een nieuw gezicht (voorzang) 
aan duisternis en licht, 
aan alles wat wij deden. 
Hij maakt zijn woorden waar, (allen) 
wij spreken met elkaar 
een taal van hoop en vrede. 
 
*Henk en Matthias nemen plaats bij de overige ambtsdragers 
 
*het woord aan Alita Dorenbos, voorzitter van het College van  
diakenen 
 
gebeden en gaven (*voorbede *stilte *zingen: Onze Vader, bron 
en licht) 
(tekst: Eppie Dam, muziek: Hindrik van der Meer) 

 
 
Onze Vader, bron en licht, 
laat uw naam ons heilig blijven, 
hier benard, door ons ontwricht 
die uw woorden onderschrijven. 
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En nog bidden wij met smart, 
laat uw rijk op aarde komen; 
bind uw wil ons op het hart 
en wij ademen volkomen. 
 
Reik ons brood voor alledag 
en vergeef wat wij misdeden, 
zoals onze hand vergaf 
wie tekortdeed in ’t verleden. 
 
Hoed ons voor de diepe nacht, 
leid ons niet op blinde paden; 
red ons, zijn wij in zijn macht, 
uit de handen van het kwade. 
 
Onze Vader, want Gij zijt 
meer dan alle aardse namen, 
groot in kracht en heerlijkheid, 
tot in alle tijden. Amen. 
 
inzameling van de gaven 
 
zingen: lied 425 
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wegzending en zegen 

 
orgelspel 
 


