
LITURGIE VOOR ZONDAG 12 APRIL 2026

Dorpskerk te Dalen

orgelspel

binnenkomst van de kerkenraad

de ‘Oosterhesselenkaars’ wordt aangestoken

zingen: ‘Licht in ons midden’ (uit: Marten Kamminga, Nader tot jou)

welkom en mededelingen door de kerkenraad

VOORBEREIDING

zingen: psalm 33:1 en 2

bemoediging en groet (vg = voorganger, zk = Zondagskind)
vg: Onze hulp is de Naam van de HEER,
zk: die hemel en aarde gemaakt heeft.
vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen: en het werk van zijn handen niet loslaat.

(naar psalm 33 in Bijbel in Gewone Taal)
zk: De Heer wil eerlijkheid en recht.
allen: Laat iedereen eerbied voor hem hebben.



zk: De Heer laat plannen van mensen mislukken,
plannen van volken laat hij niet doorgaan.

allen: Maar de plannen van de Heer blijven bestaan.

zk: De Heer helpt mensen die hem vereren
allen: Gelukkig is het volk dat leeft met de Heer.

zk: Een koning wint een oorlog niet met zijn leger.
allen: Soldaten hebben niet genoeg aan hun kracht.
zk: Paarden kunnen een mens niet redden,
allen: ook al zijn ze nog zo sterk.
zk: Maar de Heer helpt mensen die hem vereren,
allen: en die vertrouwen op zijn liefde.

zk: Wij vertrouwen op de Heer
allen: bij hem zijn wij veilig.

vg.: Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader,
en van Jezus Christus, onze Heer

allen: Amen.

zingen: psalm 33:7

kyriegebed

glorialied: ‘Aan U, Vader, alle glorie’ 
(uit: liefste lied van overzee, deel 1, nr. 1; melodie van lied 103c)

1. Aan U, Vader, alle glorie  
om het lichten van uw trouw, 
die met vrede uit den hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie, 
zon die ons in leven houdt. 
 
2. Om de zoon u alle glorie, 
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie 
woord op onze tong gelegd. 
 
3. Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
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U de ere, U de glorie 
adem die in mensen leeft.

leefregel: 1 Korintiërs 1:4-9 (dagtekst van Taizé voor vrijdag 10 april 2026)

zingen: lied 339f

DIENST VAN HET WOORD

gebed

lezing: Johannes 21

zingen: lied 836

overdenking

orgelspel

zingen: lied 1001

GEBEDEN EN GAVEN

gebed (*voorbede *stilte *zingen: Onze Vader, bron en licht)

Onze Vader, bron en licht,
laat uw naam ons heilig blijven,
hier benard, door ons ontwricht
die uw woorden onderschrijven.

En nog bidden wij met smart,
laat uw rijk op aarde komen;
bind uw wil ons op het hart
en wij ademen volkomen.
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Reik ons brood voor alledag
en vergeef wat wij misdeden,
zoals onze hand vergaf
wie tekortdeed in ’t verleden.

Hoed ons voor de diepe nacht,
leid ons niet op blinde paden;
red ons, zijn wij in zijn macht,
uit de handen van het kwade.

Onze Vader, want Gij zijt
meer dan alle aardse namen,
groot in kracht en heerlijkheid,
tot in alle tijden. Amen.

inzameling van de gaven

zingen: lied 838

wegzending en zegen

orgelspel
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