
 
    LITURGIE VOOR ZONDAG  
          25 JANUARI 2026 
 

Dorpskerk te Dalen 
 
 
welkom en mededelingen door de kerkenraad 
 
de ‘Oosterhesselerkaars’ wordt aangestoken 
 
zingen:   ‘Licht in ons midden’ 
     (uit: Marten Kamminga, Nader tot jou) 
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VOORBEREIDING 
 
zingen:  psalm 122: 1 
 
bemoediging en groet  
 

           (zk=Zondagskind: Delaja Knegt) 
 

vg.: Onze hulp is de Naam van de Heer, 
zk: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
vg: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen:  en het werk van zijn handen niet loslaat; 
 
 (naar psalm 122:6-9, Bijbel in Gewone Taal) 
 

zk: die vrede en rust geeft 
allen: aan mensen die houden van deze plek. 
zk: Laat er vrede en rust zijn 
allen: in het dorp, in de wereld. 
zk: Want hier wonen mijn familie en vrienden, 
allen: mijn naasten, 
zk: en hier staat het huis van de Heer, 
allen: onze God. 
 
vg.:  Genade, barmhartigheid en vrede 

zij u van God, de Vader, 
en van Jezus Christus, onze Heer 

allen:  Amen. 
 
zingen:  psalm 122: 3 
 
 
kyriegebed, afgewisseld met lied 301k  
  (voorganger en gemeente) 
 
 
zingen:  lied 286: 1 en 3 
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leefregel:  1 Johannes 3:14-20  
        (dagtekst van Taizé  
  voor zaterdag 24 januari 2026) 
 
zingen:  lied 339f 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed 
 
bijbellezing: psalm 27 
 
zingen:  lied 527 
 
overdenking 
 
orgelspel 
 
zingen:  lied 845 
 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

gedenken van overledene,  
  waarbij we zingen: lied 247:1 
 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.  
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.  
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.  
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
 
Gebed          (*voorbede  *stilte  *zingen:  
   Onze Vader, bron en licht)    >> 
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1.Onze Vader, bron en licht, 2.En nog bidden wij met smart, 
laat uw naam ons heilig blijven, laat uw rijk op aarde komen; 
hier benard, door ons ontwricht bind uw wil ons op het hart 
die uw woorden onderschrijven.  en wij ademen volkomen. 
 

3.Reik ons brood voor alledag 4.Hoed ons voor de diepe nacht, 
en vergeef wat wij misdeden, leid ons niet op blinde paden; 
zoals onze hand vergaf  red ons, zijn wij in zijn macht, 
wie tekortdeed in ’t verleden. uit de handen van het kwade. 
 

   5.Onze Vader, want Gij zijt 
   meer dan alle aardse namen, 
   groot in kracht en heerlijkheid, 
   tot in alle tijden. Amen. 
 
inzameling van de gaven 
 
zingen:  lied 837: 1, 3 en 4 
 
wegzending en zegen 
 

 


