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VOORBEREIDING 
 
orgelspel 
 
binnenkomst van de kerkenraad 
 
het Byzantijnskoor Drenthe (BKD) komt de kerk binnen en 
zingt: 
‘Mir fsem ljoediam’ – ‘Vrede voor alle mensen’ 
 
Roelof Kamps, ouderling van dienst, steekt de Oosterhesse-
lenkaars aan 
 
welkom en mededelingen door de kerkenraad 
 
zingen: ‘Elke knie moet buigen’ (verzen 1 en 2) 
(uit: liefste lied van overzee, deel 1, nr. 27) 

 



2. Op dit woord kwam eenmaal  
alles aan het licht; 
engelen en krachten  
kregen hun gezicht, 
alles, tronen, machten,  
heel de sterrengloed, 
heel de schepping riep Hij  
in een grote stoet. 
 
bemoediging en groet 
vg:  Onze hulp is de Naam van de Heer,   
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,   
vg:  die de trouw bewaart tot in eeuwigheid   
allen: en het werk van zijn handen niet loslaat;   
   
vg:   Genade, barmhartigheid en vrede voor u    

van God, de Vader   
allen:  - Ik zal er zijn –   
vg:  van Jezus, de Zoon   
allen: - heb elkaar lief –    
vg:  door de kracht van de Geest   
allen:  - die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.   

Amen. 



zingen: ‘Elke knie moet buigen’ (verzen 3 en 6) 
(uit: liefste lied van overzee, deel 1, nr. 27) 

 
 
6. Eenmaal zal Hij komen, 
wordt zijn heil van kracht. 
Dan is aan de hemel 
voortaan alle macht. 
Alle aardse kronen 
sieren dan zijn hoofd. 
Wij bezingen nu al 
wat ons is beloofd! 
 
BKD zingt: ‘We’ likaja’ – Grote litanie 
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kyriegebed 
 
BKD zingt ’Te’ be’ poje’m – ‘Wij zingen voor U’ 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed 
 
bijbellezing: Openbaring 10 
1 Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een 
wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn ge-
zicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. 2 Hij 
hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rech-
tervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 3 Hij riep met een 
luide stem, zoals een leeuw brult, en daarna lieten de zeven don-
derslagen hun stem horen. 4 Ik wilde opschrijven wat ze gezegd 
hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij: ‘Wat de zeven 
donderslagen gezegd hebben, moet je geheimhouden. Schrijf het 
niet op.’ 
5 Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn 
rechterhand op naar de hemel. 6 Hij zwoer: ‘Zo waar de schepper 
van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat 
daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid 
leeft: het is de hoogste tijd! 7 Op het moment dat de zevende en-
gel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid 
worden, zoals Hij zijn dienaren, de profeten, heeft bekendge-
maakt.’ 
8 Toen hoorde ik opnieuw die stem uit de hemel. Hij zei tegen me: 
‘Haal de geopende boekrol die de engel die op de zee en het land 
staat in zijn hand heeft.’ 9 Ik ging naar de engel toe en vroeg om het 
boekje. Hij antwoordde: ‘Neem het en eet het op. Het zal branden 
in je maag, maar in je mond zo zoet zijn als honing.’ 10 Ik pakte het 
boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat 
ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. 11 Toen kreeg ik 
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te horen: ‘Je moet opnieuw profeteren over talrijke landen en vol-
ken, over mensen van elke taal en over vele koningen.’ 
 
zingen: lied 848 

 
 
2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 
4. Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 
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overdenking 
 
orgelspel  
 
BKD zingt: Psalm 33 – ‘Oprecht en betrouwbaar is de Heer’ 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
gedenken van overledene,  
waarbij we zingen: lied 268:2 
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gebeden 
*BKD zingt: ‘Molitwa’ – ‘gebed voor Oekraïne’ 
*voorbeden 
*BKD zingt: ‘Otsje’ nasch’ – Onze Vader 
 
inzameling van de gaven 
 
zingen: lied 975:1, 2 en 3 
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2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 
 
BKD zingt: ‘Mnogaja lje’ ta’ – ‘Nog vele jaren en tot ziens’ 
 
wegzending en zegen 

 
 
het Byzantijnskoor Drenthe verlaat de kerk en zingt: 
‘Boedy’ – ‘Eer zij de naam van de Heer’ 
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