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     Welkom in de Dorpskerk te Dalen. 
 

op deze 1e zondag van de Veertigdagentijd. Een tijd 
van bezinning als voorbereiding op Pasen; op een 
nieuw begin! Vandaag is Ds. W. v d Scheer uit de Krim 
onze voorganger. De organist is Gea Wolters uit Dalen. 
 
 

-PAASGROETENACTIE:   
Na de dienst is er in de kerk, voor iedereen de 
gelegenheid om Paaskaart(en) te schrijven voor 

gedetineerden in Nederlandse 
gevangenissen. Voor 
gedetineerden (dubbele kaart)            
is het bemoedigend als ze een 
kaart ontvangen, zeker als 
daar iets persoonlijks op staat.  

 

 *Oók na de dienst is er, achterin de kerk, gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. U wordt van harte 
uitgenodigd voor een kopje koffie of thee. 
Een moment van aandacht voor elkaar! 
 

-Woorden bij de schikking in de kerk 
 

Iedere zondag in de Veertigdagentijd wordt de bloem-
schikking aangepast met een nieuwe tekst. De 1ste  week: 

Zand, eindeloze vlakte, 
onbekende verleidingen,  
het blauwe duifkruid als teken van de Geest  
helpt onze weg te vinden. 

---------------------------------------------------------------------- 
 

        DIACONIECOLLECTE VANDAAG 
               “Omzien naar gevangenen” 
 

Kerk in Actie steunt (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 
families om te werken aan herstel.           
Naast de schrijfactie, is de diaconiecollecte 
van vandaag voor de gedetineerden.*Deze 
diaconie rondgangs-collecte, kan ook via 
bijgaande QR-code. 
 

 

-Vakantie ds. De Buck: 
 

Onze dominee heeft vakantie van       
14 t/m 22 februari. Als u in die periode 
pastorale bijstand nodig heeft dan kunt u contact opnemen 
met onze scriba Sjouke van der Veen  -  tel. 06 20087712  
Hij neemt dan contact op met een predikant uit de regio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-Collecte Kerkrentmeesters: 
 

De schaalcollecte (na de dienst) is voor de 
instandhouding van onze eredienst hier in 
Dalen. Deze uitgangscollecte  kan ook via 
het scannen van deze QR-code.  
 College van kerkrentmeesters >> 
 

_______________________________________________       

           KERKDIENSTEN AGENDA 
 
 

Dienst volgende week: Heilig Avondmaal 
 

Komende zondag (1 maart) is er om 10.00 uur ook 
weer dienst in de Daler Dorpskerk. Op deze 2de zondag   
in de Veertigdagentijd is Ds. Pieterjan de Buck onze 
voorganger. De organist is dan Geert Meendering.      

---------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 8 maart          10.00 uur 
     3e zondag Veertigdagentijd 
Ds. De Boer-Knegt uit Dalen - Organist: Jouke Hordijk 
 

Zondag 15 maart         10.00 uur 
     4e zondag Veertigdagentijd     
Ds. Pieterjan de Buck -   m.m.v. Polyphonie  
_______________________________________________ 
-Een groet van de gemeente:  
 

Vorige week zondag (15 febr.) waren de bloemen voor 
mevr. E. Benning, Ballandstraat 31 in Dalen. En een kaart is 
verzonden naar fam. Veltman, Hackfort 12 7608 MJ Almelo. 
 

-Huispaaskaars: 
 

Graag willen we u uitnodigen en in de 
gelegenheid stellen om ook voor thuis een 
(nieuwe) Huis-Paaskaars aan te schaffen.  
De kaarsen zijn te koop in drie verschillende 
formaten (25, 30 en 40 cm), voor verschillende 
prijzen. U kunt uw kaars tot uiterlijk 23 februari ! 
bestellen via ds. Pieterjan de Buck: O6 30382415  
Geef aan: het aantal en de hoogte (25, 30 of 40 
cm). Op maandagavond 30 maart kunt u tussen 
19.00 en 19.30 uur uw bestelling ophalen in de 
pastorie. Meer info hierover op onze website. 

 

-Spraakwater: 
 

Op woensdagmorgen 4 maart is er weer het maandelijkse 
Spraakwater, van 10.30 – 11.45 uur in De Weme. Onder het 
genot van een kopje koffie ontspint zich spontaan een 
gesprek over actualiteit, trends, zingeving, inzichten en 
ervaringen. Altijd boeiend om daar bij te zijn: welkom! 
 

-Wemefilm: Second Victims 
 

In het ziekenhuis komen slachtoffers 
(‘victims’) terecht, maar artsen die 
behandelen kunnen op hun beurt zelf ook 
slachtoffer worden, wanneer dingen niet 
gaan zoals ze zouden moeten gaan.         
De Weme, aanvang 19.30 uur. 
*(vooraf een kopje koffie of thee) 

 

-Spreuk van de week:  
“Liefde geneest mensen - zowel degenen die het geven,      
als degenen die het ontvangen”            ~Karl A. Menninger~ 
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